De Trofee Der Toeristen
Zondag 27 september 1981

Algemeen verslag

Na de grote lijnwedstrijden in augustus op het kanaal, waarbij de toeristen vooral uitblonken
door hun werklust, ontsproot in het brein van deze stoere mannen (hm!?) het idee om ook eens
een eigen wedstrijd op te richten. Gezien het toeristenkarakter moest deze natuurlijk
plaatsvinden op hun geliefde trainingsbeek: de Dommel. En aangezien het hun eerste wedstrijd
was, werd besloten om bescheiden te starten.

Het zou een wedstrijd worden zonder categorieén, waarin elk type boot toegelaten zou worden.
Aangezien de toeristen maar een matige belangstelling van de N.W.C.-vaarders verwachtten,
werd besloten om de toeristenclubs van Lommel en Geel uit te nodigen. Deze besloten echter
om mee te doen aan de afdalingswedstrijden op de Warche, die op hetzelfde weekend
plaatsvonden.

Maar toen het inschrijvingsblad op de tafel in de loods kwam te liggen, bleek het bijna te klein te
zijn, want het aantal inschrijvingen steeg met de dag.

Op zondagmiddag 27 september begon de bedrijvigheid reeds. Er werd naarstig gezocht naar
afdalers en peddels. De plakbandfabrikanten deden gouden zaken, want er moesten nog heel
wat boten dichtgemaakt worden. De toeristen waren ook in hun nopjes, want om twee uur
mochten zij 28 kandidaten op de startplaats verwelkomen.

Wat eerst opgevat was als een ludiek en gezellig onderonsje, bleek later bittere ernst te zijn
worden, want er werd gevaren om te winnen. Menige liter zweet vermengde zich met het
Dommelwater.

Paul Stinckens mocht als zegevierend overwinnaar in Valkenswaard aankomen (tijd: 1u02'26").
Tweede werd Jos Broekx (tijd: 1u04'12"), en derde werd Eric Broekx (tijd: 1u05'25").

Vermelden we nog met voldoening Gerry Alders (tijd: 1u29'15"), die door een meutte toeristen
werd geklopt. Hij had waarschijnlijk (weeral) geen goede boot.

Voor de organisatie en de tijJdsopname tijdens de wedstrijd hadden de toeristen beroep gedaan
op Frank en Jeroen Seutens en Jacky Alders. Dankzij hun grote en correcte inzet werd de
wedstrijd een succes. Een pluim op de hoed van deze mannen zou zeker niet mogen ontbreken.

Eenmaal terug in Neerpelt werden de nodige nabesprekingen gehouden in het clublokaal. Nadat
de Peetvader der toeristen, Chel Ronckens, onder luid applaus de uitslagen had voorgelezen,
werden de dorstige kelen nog lang daarna gelest. Zo werd deze sportieve namiddag dan ook
waardig afgesloten.



Uitgebreid verslag

Nieuws van de toeristenclub.

Het is misschien wat ongewoon dat 'De Willem' iets schrijft over de toeristen, alhoewel dat
misschien in de nabije toekomst nog wel eens meer zou kunnen gebeuren. Met dit artikel wil ik
ook geenszins Chel Renckens en Bertie Clooten de baard afdoen om dat zo te zeggen. Neen, ik
schrijf dit enkel omdat ik het beloofd heb aan de vele toeristen die op hun wedstrijd, namelijk
de afvaart van de Dommel op zondag 27 september aanwezig waren.

Eigenlijk is dit het verhaal van hoe sommige kleine dingen tot iets groot kunnen uitgroeien. En
ook het verhaal dat illustreert hoe kameraadschappelijkheid tussen de leden van een klub nog
altijd de hoeksteen is voor de bloei van de klub; iets waarbij sponsoring, veel geld en belangen
tekort schieten.

Het begon allemaal heel simpel. Chel Vos en Jacky Vanbroekhoven zaten aan de toog van onze
café en ze waren zo'n beetje aan 't stoefen over de voortgang die ze de laatste jaren al hadden
gemaakt in de boot. Toen ze zich ook nog begonnen af te vragen wie nu van hen beide het
sterkste was geworden, stelde iemand voor om dat op een zekere keer eens uit te testen op de
Dommel. Er kwam zelfs een weddenschap aan vast te zitten: de winnaar kreeg een bak trappist.
Dat een dergelijke prijs in natura de zegedrift zou aansporen, was wel te denken. Jacky Alders en
de schrijver dezes worden aanvaard als tijJdopnemers en wedstrijdjury. Het spel kon beginnen.

Maar eigenlijk was het wat stom om andere mensen die goesting hadden om mee te doen, niet
te betrekken. Als er voor twee man alles kon geregeld worden, dan kon dat even goed voor tien of
meer. Trouwens, dat zou veel plezieriger worden en de happening alleen maar meer ambiance
bezorgen. Daarom werden alle toeristen verwittigd en werd gezegd dat iedereen mee mocht
doen, om de andere vaarders niet te discrimineren. Ondertussen werden er weddenschappen
bijgemaakt. Tussen Chel Renckens en Chel Vos werd ook een bak ingezet. De bookmakers aan
de club kenden goede dagen.

Op die zonnige zondagnamiddag van 27 september, een prachtdag zoals de herfst er geen drie te
bieden heeft, moest het dus allemaal gebeuren. Het parkour werd niet te lang gekozen: van aan
het brugje in de Volmolenstraat zou er tot aan de Venbergse Molen in Valkenswaard gevaren
worden, oftewel een afstand van 18 km.

Zowat alle toeristen waren op post: Chel Vos, Jacky Vanbroekhoven en Chel Renckens natuurlijk,
maar ook Bertie Clooten met zijn broer Jaak en schoonbroer Rudi Thijs, beter bekend als den
Ties en berucht in de marathonwedstrijden. Ook dokter Pardon en Jos Boonen waren van de
partij, als mede Leon Goldschmidtz en Herwig Loenders van Lommel. De Grote Heide had
tevens zijn sterkste zonen uitgezonden onder de personen van Jacky Eelen, Martin Cox en, last
but not least, Janneke Alders. Maar ook anderen vermeldden zich bij de inschrijvingen. Guy Bax
kwam speciaal van Geel af en iedereen die die zondagnamiddag in de klub een boot wist te
bemachtigen, deed mee. Uiteindelijk waren er 28 deelnemers. Wie had er daar maar op tien
gerekend?

Toen de starttabel was opgesteld en iedereen al ter plaatse van het vertrek stond, werden de
boothummers verdeeld zoals dat ook bij een echte officiéle wedstrijd gaat. Dit was een idee van



Chel Vos. Toen Jacky Alders de start wou geven, bleek dat nr. 1, nl. Herwig Loenders, reeds
vertrokken was omdat hij dacht dat we met de "vertrekplaats" de stenen brug bedoelden. Toen
hij daar dan lag te wachten, werd hij op zijn vergissing attent gemaakt door nr. 2, Jos Boonen,
ondertussen officieel gestart. Herwig deed van dan af verder mee en zijn tijd werd aangepast aan
de tussentijd van Jos aan de Stenebrug.

De anderen waren dus één voor één om de minuut aan de Volmolenstraat vertrokken. Rudi Thijs
leverde weer de stunt van de dag door 30 seconden voor de tijd nog af te komen met zijn boot en
te vragen waar men 't best kan instappen. Wonder boven wonder zat hij net op tijd op 't water en
miste hij het startsignaal niet. Paul Broekx, Gerry Alders en Guy Verduyckt kwamen nog laat
afgezet met een brede initiatieboot en de voetsteun die Gerry zich uit de rotte heg afbrak, begaf
het reeds 2 km na het vertrek. Zij waren de laatsten die op weg werden geholpen.

Over het eigenlijke wedstrijdverloop kan ik weinig meedelen, want toen de laatste in Neerpelt
weg was, moesten we ons haar Valkenswaard spoeden om de aankomst van de eerste af te
wachten. Gelukkig namen Hein Gielen, aan de stenen brug, en Jeroen Seutens, in Borkel,
tussentijden op zodat er toch iets kan gereconstrueerd worden van het verloop aan de hand van
gegevens.

We hadden nog maar één trappist op in Valkenswaard toen het gros van de vaarders zich
meldde. De meesten hadden hun uiterste best gedaan en moesten door hun supporters uit de
boot geholpen worden. Er werd wat met de tijden gerekend en uiteindelijk kan de definitieve
uitslag aan iedereen meegedeeld worden.

Het bleek dat Chel Vos zijn bak gewonnen had van Jacky Vanbroekhoven, met een half minuut
verschil, maar dat hij de andere verloren had tegen Chel Renckens. Rudi Thijs had grote spijt dat
hij zijn schoonbroer Bertie met slechts 22 seconden had moeten laten voorgaan. Jacky Eelen
had zijn vriend Martin Cox geklopt en Jan Alders, de avond ervoren nog zeer aktief op de Gouden
Bruiloft van Pier en Sie, was blij dat hij was aangekomen.

ledereen vertrok daarop naar Neerpelt terug en daar werd dan in de café de uitslag officieel
voorgelezen. Er werd nog gezellig nagepraat, in de pas verschenen Boegvaarder gelezen, en
tenslotte ging iedereen tevreden naar huis.

Ziezo, dat was danin 't kort een verslagje over de eerste wedstrijd georganiseerd door onze
toeristen, alras gedoopt tot "Trofee der Toeristen." Hieronder vind je dan de volledige uitslag met
aankomst en tussentijden aan de stenen brug (na 4 km) en in Borkel (na 11 km).

Geschreven door ‘De Willem’ aka Frank Seutens






