PAASAFDALING VAN SALM EN LIENNE - 30 MAART 1986.

Ondanks het regenachtige en Lkoude paasweer trokken vijf moedigen erop uit om
paasdag door te brengen op de woelige baren van twee Ardennen-riviertjes met na-
me de Salm en de Lienne.
Zo gezegd, zo gedaan vertrokken Pier, den Thies, Bart, Bruno en Guido rond 2 uur
richting Bergen. Na slechts één keer verkeerd gereden te hebben kwamen we om-
streeks 11.45 uur aan te Trois-Ponts. We zouden eerst de afdaling doen van de
Salm. Nadat we ons omgekleed hadden reden we met de boten naar Vielsalm.
Bij het zien van de Salm kreeg menigeen toch de kriebels in de maag. Het water
stond hoog en was tamelijk woelig. Tijdens de eerste tocht zou Bart met de auto
rijden terwijl de vier overigen het zouden wagen per afdaler terug naar Trois-
Ponts te varen. De start was goed, maar na ongeveer &én km miste Pier een bocht
en werd ondersteboven tegen een boom gesleurd. Na een frisse duik kwam hij toch
behouden boven. Boot en paddel konden gerecupereerd worden.
Toch stapte hij ondanks de koude terug in zijn boot om de tocht verder te zetten
maar op het moeilijkste stuk van de tocht was het weer bijna zo ver. Na een
scherpe S-bocht lag er in het midden van het water een grote rotsblok. Piler kon
deze blok niet meer ontwijken en ging er met volle snelheid op af. Gelukkig
kwam hij dwars te liggen tegen de rotsblok. Hij kon zich zodoende met zijn han-
den langs de rots afduwen en met =zijn boot half onder water verder varen.
Voor Bruno en Guido was de tocht geen probleem, maar in Trois-Ponts was den
Thies na een kwartier wachten nog niet aangekomen. Enkele duitse vaarders ver-
telden ons dat hij aan de kant stond om zijn boot leeg te scheppen. Tenslotte
kwam ook den Thies behouden terug, maar zijn boot was een echt zeef geworden en
rijp voor het stort. Nadat we droge kleding hadden aangedaan en wat gegeten
hadden werd er terug ricﬁﬁng Vielsalm gereden om de Salm een tweede maal te be-
varen. Ditmaal zouden Bart, Bruno en Guido de afdaling doen. Omdat men
de rivier nu al verkend had lag het tempo tijdens de tweede tocht zeer hoog.
Er gebeurde geen noemenswaardig voorval alhoewel sommigen toch af en toe een
beetje geluk hadden. Te Trois-Ponts aangekomen verwisselden we weer van
kledij en reden vervolgens in richting Lienne. Dit riviertje bleek nog woeliger
en bochtiger te zijn dan de Salm. Zo besloten de beginnelingen den Thies, Pier
en Bart het +toch maar niet te riskeren en per auto Bruno en Guido te volgen.
Aangezien er een weg loopt langs de Lienne was dit geen probleem. De tocht was
snel en slechts é&én maal kwam Guido even in de problemen in een scherpe bocht
naar rechts. Na enkele tientallen meters achteruit gevaren te hebben kon hij de
tocht zonder moeilijkheden verder =zetten. Op het punt van samenvloeing van
Lienne en Ambléve werd er gestopt. Hier werden voor de laatste maal droge kle-
ren aangedaan en de boten geladen voor de aftocht. Bij ons vertrek werd
onze weg nog belet door een oude boer die boos was dat we ons op zijn eigendom
omgekleed hadden. Met de nodige takt en waalse overredingskunst konden we hem
overtuigen dat het toch maar beter was om ons door te laten. We reden vervol-
gens terug langs de Ambléve tot aan het vakantiecentrum van Nenceveux waar Guido
goed bekend was. Aldaar dronken we een lekkere trappist om vervolgens richting
Neerpelt te rijden. Omstreeks half negen waren we terug thuis. We hadden een
mooie dag gehad met water, sneeuw en koude. Niets herinnert er nog aan dat we
in de Ardennen geweest zijn, met uitzondering dan van die achtergebleven drol op
een verlaten mesthoop langs de Salm (voor insiders). Toch hebben we die
dag goed gelachen en waren we blij ons thuis te kunnen verwarmen onder een hete
douche. Hopelijk kunnen we hiermee bij volgende tochten anderen bewegen om ook
eens een kijkje te komen nemen op de mooie riviertjes in de Ardennen. Tot dan.

Piear.



