Toeristenverslag 2006 door Danny Peeten

In het voorjaar van 2006 waren de sneeuw-goden ons gunstiger gezind dan vandaag en we
konden dan ook met de harde kern: Tiel, Jos, Rudi en Danny meermaals de latten onder
binden. Het rechtstreckse gevolg was dat er minder vaartochten waren en dat viel niet bij
iedereen in de smaak. Daarom werd er een nicuwe regel in het leven geroepen: voortaan
zouden we gaan werken met een vaste kalender. In september 2006 verscheen deze reeds in

Het Boegvaarderke en hij werd ook nog per mail verspreidt,

Een van onze eerste vaaractiviteiten wat het proper maken van de Dommel. Deze {naalngingen
we er minder met de botte bijl door en dat zorgde voor meer tevredenheid. Ook de jaarlijkse
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}fif:S;?cht‘ werd onder een stralende zomerzon gereden. Niets dan vrolijke gezichten.
) gelmatig werd er gerust. o.a. op het terras van de jachthaven te Leopolsburg. Een aanrader

O0r ledereen. De ketting en de kelen waren gesmeerd, ideale voorbereiding voor ’t
fietsweekend. We gingen zelfs binnen in het Koersels Kappelleke om te ontroleren of er
SPAJ}S kaarsen brandden.. Dit deed Jos in opdracht van Kind 1. Na het bidmoment was er
nog tijd voor een paar bollen ijs en toen weer ... hup de pedalen op.

Een andere traditie waar we met de toeristen aan deelnemen is de Blauwe Kei Tocht. Op een
of andere zwoele vrijdagavond paddelden we met heel wat clubleden richting “Dikke Louis”.
Jos en Piet wonnen hier de Sporttrofee van de meest sociale clubleden. Want onder hun twee
trokk.en ze een K4 met twee jongeren tot over de streep. Gelukkig waren ze dat na een paar
trapp1stjes vlug vergeten. Toen de bazin de zaak wilde sluiten, ditmaal niet voorafgegaan van
een politiebezoek, zette Stephan Verhoeven nog een charme offensief in (censuur verplicht me
om hier niet verder in detail te treden). Maar niets kon helpen en in het holst van de nacht
maakten we er nog een gezellige terugweg van. Hoewel het tempo wat aan de hoge kant lag.
Vraag maar aan Mark Verduyckt.

Ook ons zomerweekend was een schot in de roos. Luc Verduyckt en Frank Bas verwittigden

ons reeds weken op voorhand dat ze zouden breken met vele tradities en ze hielden woord.

Voor het eerst in jaren trokken we naar.... Belgié. Eerst reden we naar Retie waar we op de
Nete kropen. Alles ging goed tot we voorbij de club van Kasterlee passeerden. Gelukkig was
het cafeetje open en konden we op het terras een trappistje drinken. Na een leuke vaartocht
reden we door naar ons gastenverblijf in de buurt van Gent. Over de wilde boerendochter
circuleerden al de hele dag de wildste geruchten en toen we ze eindelijk zagen, waren we ruim
tevreden. Onze twee organisatoren trakteerden ons op een overheerlijke barbecue en na de
afwas werd er bij het kampvuur nog gezellig gekeuveld. Op dit weekend hadden we niet alleen
taifuns bij, maar ook K4’s en K2’s lagen op de remork. De tweede dag trokken we dan ook
naar de Leie, ergens in de buurt van Sint-Maartens-Latem, waar we genoten van de jachten en
de prachtige villa’s. We paddelden tot aan de watersportbaan van Gent en daar hielden we
onze traditionele spek met eieren pick-nick. We dronken een gezellig glaasje wijn, speelden
een spelletje “vang de fles” en John verzorgde nog een ... act. Daarna stapten we terug in de
vertrouwde taifuns voor een gezellige tocht doorheen de stad van Gent. Na een geslaagde dag
namen de heren ons mee naar een restaurant. De derde dag was er een om vlug te vergeten:
heel de dag regen en een strontbeek. Maar dit kon de pret niet bederven. Dank U Frank en
Luc. Fiel en Jos zullen hun best moeten doen om jullie succes te evenaren.

Ergens in september organiseerden we onze jaarlijkse K4 tocht. We brachten eerst een
bezoekje aan de jeugdkampioenschappen in Neeroeteren. Voor we onze eerste pint bestelden,
besloten we om even stil te staan bij het overlijden van een trouw lid: Pier van de witte plek.
Daarna maakten we slechte afspraken en raaktte de botenremork en de wagen met de paddels
elkaar kwijt. De paddelwagen wist niet waar het vertrek was, natuurlijk hadden ze geen
GSM'’s bij en konden we elkaar niet bereiken. Na meer dan een uur zoeken, vonden ze met de
nodige portie geluk alsnog en konden we onze tocht varen. Die dag hadden we een nieuw lid
bij: Paul Hotterbeekx. Wat moet die van ons geklungel gedacht hebben.

In September lanceerde een toerist een oproep in 't clubblad naar vers bloed en in november
was het zover. Twee nieuwelingen vervoegden onze rangen. Er werd een mooie beek



uitgezocht, en we deden er alles aan om Brian en zijn VIouw een mooie dag te bezorgen, Jog

won weeral de trofee van de meest sociale.

Uiteindelijk op 30 december vond onze afsluiter van 2006 plaats. Dltmaal‘paddeldf,n We op de
Dommel en toen Jos ons kwam halen, wandelden we naar een cafeetie om bij te Praten
Hopelijk mogen wen in 2007 nog wal nieuwe toeristen begroeten! De data van onze tochten

vindt je in 't Boegvaarderke van september en op de website.
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