TOERISME

Zomerweekend 2015 : Blind date

IIVIE‘LElI.ldelsllang hielden Duck en Smuk, de alter cgo’s van Luc en Wilfried ons in de ban van de
OCalie van het zomerweekend. We mochten niets weten, alleen dat alles anders zou zijn en er

geen enkele traditie stand zou houden.

En ze hielden (bijna) woord : een ‘normaal’ zomerweekend start op vrij dagmorgen. Om één
of andere onbekende reden wilden de heren ons op donderdagavond stipt om 18 uur laten

vertrekken. Weg met traditie 1.

De voorvergadering heeft altijd plaats op de woensdag voor het weekend. Nu op
maandagavond om 19u54. Weg met traditie 2.

Een paar dagen voor de vergadering kregen we een mail waarin een tipje van de sluier werd
gelicht. Duck en Smuk meldden ons dat we sinds Zweden het één en ander gewoon waren,
dus werd het in 2015 geen ‘hotelweekend’ maar terug kamperen. Weliswaar met iets meer
luxe dan in Zweden, want het zou een karavaan worden bestaande uit de mobilhomes van
Stephan en Bart Hermans, de caravan en de vouwwagen van Peter Stalmans en Peter Janssen
en de luxe-tent van de kano. We zouden in K2’s paddelen. Weg met traditie 3,

Maar over de locatie bleven ze zeer vaag, we kregen tips die ons in de richting van Engeland
duwden en ze bleven maar hameren op hoe belangrijk het was dat we stipt om 18u konden

vertrekken.
Zo stonden we op donderdag met 19 enthousiastelingen klaar om
te vertrekken naar een onbekende bestemming. Wilfried en Luc
hadden alle voorbereidingen gedaan, samen met ‘nieuwe’ toerist
Bart: alle catering en alle materiaal dat we nodig hadden, was
geladen. Wij moesten enkel zorgen dat onze paddel erbij was.

‘ Luc deed nog een korte briefing en vermits Wilfried een
knaloranje T-shirt aanhad, konden we wel vermoeden dat we richting Nederland zouden
rijden, maar dat we na ongeveer 80 km rijden camping Le Silence in het Noord-Brabantse De
Moer (op ongeveer 8 km van de Efteling) binnenreden, had niemand verwacht.

Het bleek geen grap, want de mobilhomes, caravan, vouwwagen en tent werden naar de juiste
plaats gebracht en we kregen onze slaapplaatsen toegewezen voor de nacht. De barbecue werd
bovengehaald, Bakkers Bart en Wilfried zetten zich aan het werk en we kregen een
overheerlijke maaltijd voorgeschoteld met een fris pintje bier. Geen wijn, dus weg met

traditie 4.

Na de afwas kregen we een korte briefing over de plannen van de
volgende dag. We moesten verder als “vuile varkens’, douchen
zat er niet in....per duo kregen we wel een cadeautje : een pakje
vochtige toiletdoekjes met de mededeling erbij dat we er zuinig
mee moesten zijn. Bloedserieus kondigde Wilfried nog aan dat
we de volgende dag om 6 zouden gewekt worden voor een
dauwtrip. We genoten van de heerlijke avond tot een saaie
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Hollander ons kwam melden dat het de gewoonte was O} vagaf z,euvjzkli:/rﬂézrlilggt Ifjljl
Silence. Braaf kropen we in onze slaapzak. Stipt om bu Wer eHB bleef achter, hij zou
maakten we ons klaar voor een dauwtrip van ongeveer 7 Kim. Bgiet alit ieren f_letj Wwas
voor ons ontbijt zorgen. We vulden onze hongerige magen et 5pe ;:n flfc:'e 5'
vrijdagmorgen, spek met eieren is normaal op zaterdagmiddag. Weg met tracitie .

Dat Wilfried het spek op een mooi Delftsblauw bord stapelde, deed ons toen nog niet
vermoeden dat de karavaan zich rond half 10 in beweging zou zetten naar het mooie stadje
Delft. Daar werden de boten afgeladen en de duo’s verdeeld voor een tocht Yail DUEEVERL 7
km door de mooie grachten. Onderweg stapten we ¢€n keer uit om een tr_&pplstl‘?_te drinken.
Na deze tocht vertrokken we weer richting onbekend, tot we camping Sp1jkerb0(?r te
Warmond  binnenreden.  Warmond  ligt  ongeveer 8 km boven Leiden.
Daar installeerden we ons weer en kregen we rond half drie een lichte maaltijd. Na de siésta
maakten we ons weer klaar om te paddelen. De camping lag aan een meer en vandaaruit
maakten we een tocht van ongeveer 13 km door de grachten in de buurt van de camping.
Tijd om te douchen en de dagelijkse bezigheden zoals eten en afwassen. Het was een zeer
levendige en gezellige camping, we dronken nog een pintje, sommigen sloegen nog een
praatje met Nancy (een plaatselijke schone), anderen gingen op tijd slapen. Op de briefing
kregen we te horen dat we de volgende dag in de voormiddag op de Amsterdamse grachten
zouden paddelen en in de namiddag op de Angstel tussen Vinkeveen en Abcoude. Nancy
(spreek uit : Nency) leerde ons dat er in Nederland maar één plaats is die met ABC begint (zo
leer je nog eens wat in het holst van de nacht).

De tocht op de Amsterdamse grachten was mooi, maar zeer druk. Het was voortdurend
opletten dat we niet ondersteboven werden gevaren. De uitgestippelde tocht was ongeveer 13
km. Bén keer stapten we uit omdat we pijn begonnen te krijgen aan onze poep. Je zal het niet
geloven, maar het was niet aan een cafeetje. Terug aan ons
vertrekpunt kregen we weer lekker eten en reden we door
naar Vinkeveen. Daar maakten we weer een mooie tocht
van ongeveer 12 km. Hier was wel een tussenstop voorzien
in Baambrugge in cafeetje De Punt. Na een fris pintje bier
paddelden we door naar Abcoude want Duck en Smuk
hadden daar een restaurant voor ons gereserveerd. Na een
heerlijke driegangen menu reden we terug naar onze
camping om te douchen en nog een pintje te drinken. Op de

briefing kregen we te horen dat onze laatste dag zich op de
Linge zou afspelen voor een tocht van 19 km.

Na het afbreken en het opruimen reden we met
spijt in het hart van de camping weg richting de
Linge waar we ze zouden bevaren in de Betuwe.
s Middags stond Bart met ons eten klaar in
Kapel-Avezaath en daarna paddelden we verder
tot de GPS van Janny meldde dat onze 19 km erop
zat. Maar geen botenwagen te zien.... Duck en
Smuk hadden de traditie van een brug te ver of
verkeerd varen gehouden, zodat we in Bistro de
Lachende Gans moesten gaan vragen in welk dorp
we zaten. Gelukkig pakten Paul en Chel hun GSM
op zodat zij met de botenwagen tot bij ons konden
komen.
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Boten laden en wegwezen. Traditie 6 en 7 werden nog snel gebroken. De herverkiezing van
de voorzitter der toeristen (die vastbenoemd is tot aan zijn pensioen) werd uitgesteld tot i
Belgi&. Duck en Smuk stelden zich kandidaat in een duo -baan ( om het een beetje op een
democratie te doen lijken, hebben we tegenkandidaten nodig). De traditionele friet met een
lange werd vervangen door een Achelse pizza. Daar werden de verkiezingen gehouden. Peter
Janssen werd aangesteld als hoofd van de verkiezingen. Ook Stephan stelde zich in laatste
instantie nog kandidaat, Chel Vos wilde dit ook doen, maar trok zijn kandidatuur snel in. Er
werd gewikt, gewogen én gestemd. Het spel werd gespeeld en zo is de voorzitter weer een

Jjaar gerust.

In zijn speech bedankte hij Duck en Smuk voor het zeer geslaagde weekend. 19 Man overal
op tijd aan de start krijgen, vergt een strak schema en de mannen hadden werkelijk aan alles

gedacht. Dus nog eens nen dikke merci!
Volgend jaar organiseren Frank Bas en Marc Vandeweyer het weekend dat zal doorgaan in
het Meetjesland. Tot dan! '



