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Vip2024-trip naar Parijs met Sport Vlaanderen

Ergens dit voorjaar rolde er een uitnodiging binnen van Sport Vlaanderen waarin ze sportclubs
uitdaagden om VIP2024-sportclub te worden. Nick Verduyckt werd de grote kartrekker van dit

' n_— project en stelde een dossier samen. Er waren drie
voorwaarden.

De eerste was een bijzondere sportactiviteit
Wi organiseren. [Hiervoor werden alle leden gemotiveerd
om in één grote groep te gaan kajakken, de drone
werd besteld én het bijzondere was dat onze drie
Olympiérs hun fakkel doorgaven aan de jongsten én
de tockomt van de club. Tweede voorwaarde was een
vrijwilliger van de club letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes zetten. En als iemand dit verdient, is het
zeker onze voorzitter Paul Broekx. Maar hij mocht
niets te weten komen en was dan ook stomverbaasd

toen er enkele jongeren met een grote bos bloemen voor zijn deur stonden. Ook dit werd gefilmd. En
de derde voorwaarde was flink wat promo voeren.

Toen het dossier klaar was, werd alles doorgestuurd. Maar we waren niet de enige club die VIP2024-

club wilde worden. In totaal kwamen er 120 dossiers binnen, waarvan NWC uiteindelijk één van de
drie winnende clubs werd!

Daarnaast waren er nog winnaars uit gemeenten, een aantal winnende trainers, winnaars van de
wedstrijd  op  TVI1 ‘goed gespeeld” met Ciska Schoeters én twee scholen.
Tien leden van NWC werden uitgeloot en mochten de dag van de wegwedstrijd mannen naar Parijs!

3 Augustus 2024 werd voor deze leden dan ook
een prachtige dag (van bijna 24 uur) want om
4ud5 werd er verzameld aan de club om rond
6u30 in één van de 5 bussen in te stappen die
ons naar Le Bourget bracht. Daar stapten zo’n
150 winnaars op het openbaar vervoer om ons
naar de VIP locatie te brengen een paar km van
Montmartre waar we de hele dag de wedstrijd
konden volgen op grote schermen, voorzien
van eten en drinken, meer dan we op konden.
De renners kwamen ook twee keer langs, maar
dat gaat allemaal zo snel.... Tussendoor
wandelden we naar Montmartre om de sfeer op
te snuiven. Toen Remco wegreed van zijn

concurrenten, nog kort pech kreeg én viteindelijk het goud mocht omhangen, beleefden we
onvergetelijke momenten.

Daarna maakten we de verplaatsin g naar het Belgium House waar we bleven tot 21u30. Average Rob
zagen we nog binnenkomen, maar op Remco konden we niet wachten, want er wachtte ons nog een
lange terugreis. Bijna 24 uvur later, omstreeks 4u, waren we weer aan de kanoclub. We vertrokken

stilletjes naar huis om zeker nog terug te komen naar het Sportdorp om te supporteren voor onze
Olympiérs!



